
 

 

Mens zien achter de onbegrepen persoon 

Bij een van de bijeenkomsten ging het over Sammy Baker, de Duitse jongen die 3 zomers terug is 

doodgeschoten in Nieuw-West. Hij werd ‘die jongen’ of ‘die ene jongen’ genoemd. Maar hij had een 

familie, vrienden, hobby’s. Hij had meer dan 150 duizend volgers op Instagram. En boven alles had hij 

een naam: Sammy. Noem mensen bij hun naam, zie ze als mensen. Ook, of misschien wel juist, 

wanneer het over pijnlijke situaties gaat waarbij het niet is gegaan zoals we hadden gewild. 

Tasers zijn geen wondermiddel  

De intentie en het idee zijn goed, denk ik. Iets tussen de hond en het vuurwapen in. Aan die intentie 

wil ik zeker niet twijfelen. Het probleem is alleen dat onderzoek dat de veiligheid van tasers 

onderschrijft gedaan is op gezonde mensen, en dat een deel van de doelgroep waar we het over 

hebben niet onder die noemen valt: het zijn psychiatrische patiënten. Best wat psychofarmaca 

hebben een QT-intervalverlenging als bijwerking.  

Wanneer hier sprake van is, wordt het gebruik van een taser opeens een stuk riskanter vanwege het 

risico op hartritmestoornissen. Het probleem is alleen dat je de persoon die je beoogt een 

stroomstoot toe te dienen in de meeste gevallen niet eerst even naar z’n medische voorgeschiedenis 

kan vragen.  

In andere landen heeft men dit inmiddels aan den lijve ondervonden en zijn er ook onderzoeken naar 

gedaan. Helaas hebben wij er in Nederland een handje van om eerst Nederlands onderzoek te willen 

zien voordat we iets aannemen. 

Media kan stigma verergeren of verminderen.  

Media heeft enorm veel invloed op de publieke opinie en op hoe mensen over iets denken. Zo ook op 

het beeld dat de samenleving heeft van mensen met onbegrepen gedrag. Wat dat betreft heeft de 

campagne die het ministerie in 2020 opzette voor het meldpunt zorgwekkend gedrag, met foto’s van 

oude mensen die in hun pyjama in de tuin of de speeltuin staan, natuurlijk niet geholpen.  

Wij zouden graag met het ministerie in gesprek willen gaan over hoe dit soort communicatie in het 

vervolg beter kan. Voor communicatie over suïcide is er al een richtlijn, misschien is het een goed 

idee om ook na te denken over een destigmatiserende richtlijn over dit onderwerp? Wij denken graag 

mee!  

Veiligheid 

De meeste meldingen betreft mensen die thuis zijn. Zeker voor mensen met traumatische 

achtergrond is het heel belangrijk dat thuis een veilige plek is. Daar hulpverleners binnenlaten is al 

niet altijd makkelijk. Politie binnenlaten, die - met alle respect- vaak vooroordelen heeft over de 

persoon in kwestie, kan ronduit dreigend zijn. 


