
Amsterdam 2030: 
een stad van radicale volwaardigheid

Waar geen enkele plek is voor discriminatie en uitsluiting, maar  
een stad waar je gewoon kunt gaan, staan en rollen waar je wil.

Amsterdam is een stad waarin iedereen welkom is, ook mensen met een chronische 
ziekte of beperking. Mensen leven samen, helpen en ontmoeten elkaar in de speeltuin, 
op het schoolplein, in het uitgangsleven. Alle fysieke, sociale en financiële barrières  
zijn weggenomen waardoor mensen erbij horen en volwaardig kunnen meedoen. De 
openbare ruimte is volledig toegankelijk en onze gebouwen, scholen en het openbaar 
vervoer sluiten niemand buiten.  

Waar er voor iedereen gewoon een plek in buurt en beleid is.
Er zijn in elke buurt voldoende geschikte en aangepaste woningen voor ouderen en 
(jonge) mensen met een beperking. Hun sociale netwerk en de juiste voorzieningen  
zijn met de rollator, rolstoel, fiets of goed (openbaar) vervoer te bereiken. Inclusief 
gemeentelijk beleid en uitvoering is de norm en geen document verlaat de Stopera 
zonder ervaringsdeskundigen te betrekken.  

Waar de systemen niet piepen en kraken, maar Amsterdammers 
gewoon kunnen rekenen op passende hulp en menselijk maatwerk.

Amsterdam is een stad waar mensen met een hulpvraag als mens gezien worden en  
de juiste zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Er zijn geen wachtlijsten, 
budgetplafonds, belastende indicatieprocedures of onnodige bureaucratie, maar maatwerk 
is de norm. Jongeren kunnen rekenen op passend onderwijs en mantelzorgers krijgen de 
juiste ondersteuning. Er wordt net zoveel geld geïnvesteerd in preventie als in de zorg.  


